O.L.V. tenhemelopneming

werkgroep Pro-Fide OSJ-Vlaanderen

Als de enige onder de vrouwen,

word jij genadig zacht aangeraakt

door de adem van de wind of van de voorbij zwevende vogel.
Zo wordt jouw schoot ontsloten en gezegend wordt die vrucht.

In een strg’jcfvaarcﬁ'g lied zing jij de ﬁoog verhevenen
en de macﬁtigen van de aarde van hun ijzeren tronen
tot recht voor de rechtelozen, tot ﬁoqp voor de ontzielden.

Eeuwen dragen jouw naam in een lange kralenkrans
van gebeden en gezangen:

troosteres voor bedrocefden, toevlucht voor zondaars,
0 moeder vol van smarten.

Ontelbaar zijn je beelden en wie cfmagt niet je naam?
Oygeﬁeme[f en verguisaf, verheven en verketterd,
vereerd en geschonden, zoals het velen vergaat.

Draaq ons mee in je schoot vol van genacfe en on}‘ferming.
Laat ons niet verloren gaan en verdwijnen in het niets,
als waren wij niet meer dan stqﬁ door de wind uiteen gez{reven.

Zalige hoogdag
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