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Haiku 
Jacques Dewez 

 

kerken en kloosters 
niet te vergeten ruimtes 

voor stilte en God 
 

 

 
Süsze Stille 
Jacques Dewez 

 
Zomertijd: veel popfestivals, oorverdovende lawaaimakers bovenop de altijd luidruchtige drukte van de stad, het 
geraas van autosnelwegen, voetbalgeweld, oorlog ... 
Kunnen we nog leven zonder harde geluiden, zonder spektakel en enorme drukte? 
Hebben we schrik gekregen van stilte?  Waar vinden we nog stilte? Zijn we de stilte ontwend? 
Kennen we nog het genoegen thuis te vertoeven, alleen in het gezelschap van ’n boek dat ons zoveel kan 
vertellen? Of het maken van een wandeling in de natuur, in het besef dat bomen, planten, bloemen groeien 
zonder dat iemand het hoort? Of horen we nog het tikken van een klok, het gonzen van bijen, … Stilte kan geest 



en hart openen, onrust en te veel aandacht voor onszelf verdrijven. 
Stilte is niet alleen afwezigheid van lawaai. Ze kan vol zijn van intense gevoelens, dingen laten bezinken, speels 
en met zelfkennis het geweten wat oppoetsen, op gezegende momenten ons confronteren met het mysterie van 
het bestaan, met het Oneindige. Ze kan aan frisse ideeën heldere contouren verlenen. Ze kan ons ook wat 
dichter brengen bij het lijden van onze medemens en laten zien waar we troost kunnen brengen. 
Bewust leven heeft pauzes nodig. We worden belegerd door informatie, evenementen, impressies, door 
massamanipulatie en macht van de media, bedolven onder wetenschap en techniek, overbelasting dreigt. 
Daarom is het wijs dat we onze beperkte mogelijkheden kennen en bewust zijn van grenzen. Stilte zal onze 
problemen niet oplossen maar tonen hoe we de innerlijke weg van het leven kunnen bewandelen. Daarom is het 
belangrijk tijd te nemen, alleen of met anderen, om na te denken, om het leven inzichtelijker en gelukkiger te 
maken. Daarom is het wijzer dat we onze beperkte mogelijkheden kennen en tijd maken voor stilte en bezinning, 
nodig om de verleiding van het vele te weerstaan. 
Het ware en het goede is de weg, zo leren we leven en liefhebben. 
 

 
 

  



Bezoek aan 
Erekapelaan 
broeder Robert 
Bollen 
Frans Vandueren 
 

Op 16 mei brachten Rien en Frans een bezoekje 
aan Erekapelaan broeder Robert. Voor bezoekjes 
valt hij eigenlijk qua mobiliteit ‘hors categorie’. 
Maar dat is geen absolute voorwaarde. Vandaar 
dat de bezoekers broeder Robert voor een tweede 
keer opzochten in zijn serviceflat in de klimmende 
Tongerse Wijngaardstraat, twee jaar na hun 
eerste passage. Zo steil als sommige wijngaarden 
aan de Rijn is het daar niet, maar van aan parking 
De Motten is er toch een heus percentage te 
incasseren. 
Robert stond op wacht. De bel ging nauwelijks 
over of hij gaf zijn instructies al om de weg naar 
boven te vinden. Zijn flat heeft een gang in open 
lucht en voor zijn bezoekers becommentarieerde 
hij het uitzicht met de skyline. 
De bezoekers hadden de flater begaan om een 
ander presentje mee te brengen dan Limburgse 
vlaai, want de met een tafellaken vermomde 
bureau stond netjes gedekt met borden, vorken 
en messen. Een snelle uitval van Ridder Frans 
richting de naburige Delhaize bracht soelaas en al 
gauw kon het gepresenteerde eetgerei dienst 
doen voor een aardbeientaartje. 

 

 

Met de mond vol of leeg, de drie keuvelden een kleine twee uur bij elkaar over van alles en nog wat. Rien haalde 
geregeld haar smartphone boven om met foto’s de verhalen te stofferen. Robert bracht de bezoekers tot bij de 
oorsprong van zijn familie. 
Het was een heerlijk bezoek mét het bewijs dat tijd maken rendeert voor verbondenheid. 
De bezoekers werden vanop het bordes uitgewuifd en daalden terug af naar de Jeker. 

  



Eenvoud siert 
Uit: “Ladders naar 
de hemel” 
101 gebeden voor 
elke dag 
Alfred C. Bronswijk 
 

Het leven kan zo simpel zijn, 
gevuld met kleine dingen, 
van goedendag, bonjour, 
tot in de douche luidkeels zingen. 
 
Een appelcake die heerlijk geurt, 
de kat die ligt te spinnen, 
een herkenbaar, mooi gedicht, 
een zonnestraaltje binnen. 
 
Eenvoud siert, dat is echt waar, 
complex is zelden beter, 
te veel, te moeilijk en te groot 
maken het leven niet completer. 

  
Johannes de Doper 
Gilbert Verhille 

Voorheen kregen we al eens de kans om hem, meer specifiek om zijn naam te belichten. Hij is een heilige die 
zowel binnen de taal als binnen de volksgebruiken een grote rol speelde. Een naam die nog steeds onder ons 
leeft. Nu, er zijn meerdere heiligen die de naam Johannes dragen, maar Johannes de Doper (24 juni is zijn 
feestdag) is toch wel de best gekende. 

Bij ons en nog meer bij onze noorderburen komt zijn naam aan bod in verband met beroepen. 
Jan Doetal, Jantje van alles, Johannes factotum en Jan de Lapper zijn zo een paar van die traditioneel 
voorkomende uitdrukkingen. 
“Jan Doetal” staat voor iemand die voor allerlei soorten werk inzetbaar is en zich dan ook wel eens te pas en te 
onpas laat gebruiken. Maar ook is hij iemand met twee rechterhanden. 

“Jantje van alles” is eigenlijk een Zuid-Afrikaanse zegswijze, een benaming die net zo goed in het Nederlands kan 
gebruikt worden als ”een manusje van alles”. 

“Johannes factotum” klinkt wat geleerder maar is eigenlijk een synoniem voor ”een manusje van alles”. 



“Jan de Lapper” is een bijnaam voor schoenmaker. Voor de Nederlanders is dit ook een bijnaam voor de zeeheld 
Jan Barendse. Hoe deze bijnaam ontstond? Jan Barendse was in de periode voor hij zich op zee onderscheidde 
(zeventiende eeuw) schoenlapper. 
Ook in sommige soorten vakjargon heeft de naam Jan een belangrijke rol mogen spelen. 
Een aantal zijn ons niet zo goed bekend maar misschien toch wel boeiend genoeg om ze even ter sprake te 
brengen. 

In de wereld van de misdaad is “Jan” een term voor een jaar gevangenisstraf. Sommigen spreken van een “zwart 
Jantje”. Het Hebreeuwse woord “jamin” (jaar) leidde tot “jen” en de volgende stap naar jan is dan vlug gezet. 

Voor ziekenhuispersoneel staat “jantje” voor een steunkussentje voor lang liggende patiënten. 

Zwarte Jantjes: is gevangenistaal voor strafjaren. Bij voorbeeld: “Hij heeft vijf zwarte jantjes aan zijn broek”. 

Jan-met-de-handjes: is Bargoens voor een kruimeldief. 

Met het leven van Johannes de Doper zijn deze uitdrukkingen en bedenkingen niet direct verbonden, maar … 
misschien krijg ik ooit een moment om dit grondiger uit te diepen. Misschien weet iemand dit aan te vullen. 
Zij/hij zal er mij plezier mee doen. 
 

 
  
 
Uit 
“Ladders naar de 
hemel” 
101 gebeden voor 
elke dag 
Alfred C. Bronswijk 
 

 
 
 
Laten er mensen zijn, 
die de belangen van anderen 
met evenveel liefde dienen 
als die van zichzelf – 
zij zullen eenheid stichten. 
 



Laten er mensen zijn, 
die de moed hebben 
om steeds weer de eerste stap te doen – 
zij zullen ontdekken dat de ander 
veel opener is dan hij kon tonen. 
 
Laten er mensen zijn, 
die nooit zeggen 
nu is het genoeg – 
zij zullen de kracht vinden 
om steeds een nieuw begin te maken. 
 
Laten er mensen zijn, 
die hun plaats en positie 
niet misbruiken maar die durven dienen – 
zij zullen het klimaat bepalen 
van recht en waarheid. 
 
Laten er mensen zijn, 
die winnen door te kunnen verliezen 
en door de minste te willen zijn - 
zij zullen de weg wijzen naar een aarde 
waar vrede en toekomst werkelijkheid worden. 
 

  



Een eerste 
evaluatie 
SCBruges 24 
(deelnemers en 
organisatie) 
Verslag Priorijraad 
27.04.24 
 
Jan Lambrecht, 
OSJ, 
Grootprior 
Benelux. 
 

 
 

 
 

 

De voorbije 14 maanden werden voor velen in belangrijke mate in beslag genomen door de 

voorbereidingen SC24Bruges. Verkenningen ter plaatse werden afgewisseld met live 

vergaderingen zoals op Pinkstermaandag 2023 en ettelijke videovergaderingen met de 

organisatiekern.  

We mochten na een bijzonder inspannend internationaal ontmoetingsweekend van 17 t.e.m. 

22 april ontelbare mondelinge warme blijken van appreciatie ontvangen tijdens het SC24-

weekend zelf maar ook heel diverse schriftelijke waarderingen uit alle windstreken van onze 

OSJ-wereld. 

Werden door de deelnemers uitdrukkelijk genoemd als bijzondere ‘plussen’: 



 

+ het gevoel werkelijk welkom te zijn, en dat de organisatie gedragen wordt door een sterk geëngageerd 

Grootprioraat, maar ook het sympathieke onthaal vanwege de Stad Brugge met de ontvangst door de 

Burgemeester in de Gotische zaal en zijn mee-opstappen in onze ceremoniële stoet naar de Ecumenical 

Service, de politiebegeleiding, de politietoestemming om met de FFD-bus rechtstreeks vóór het hotel de 

ophaling en terugbrenging van onze gasten te mogen doen.  

 

+ de hulpbereide en ambiante hospitality-desk, waar geen vraag te veel was. Maar ook de zichtbare en 

permanente OSJ-aanwezigheid in het hotel dankzij de hospitality desk. Proficiat voor de volgehouden 

bezetting van de Hospitality desk, maar vooral om het Hospitality-gegeven zo authentiek tastbaar te maken 

voor onze gasten dankzij de vertrouwde Westvlaamse gastvrijheid.  

 

+ de aandacht voor detail, zoals de welkomstbrieven in de hotelkamers, de naamkaartjes, de prima geluids- 

en lichttechniek-ondersteuning, de discrete maar zeer efficiënte ceremoniële omkadering, … maar ook de 

extra’s voor de Petit Conseil: de open koetsrit, de warme en leerrijke ontvangst in het Hof Bladelin, het gezellige 

diner in de Cafédraal. 

 

+ de aandacht voor het Pro Fide, alles uitstekend voorbereid, waarvoor dank aan alle meewerkende priesters 

uit het Grootprioraat; de opening en closing devotions, de beide onvergetelijke diensten in de onvergelijkbare 

Heilige Bloedbasiliek. De processie in de stad met zoveel geïnteresseerd-vragenstellende toeschouwers.  

 

+ de website met inschrijfmodule voor de OSJ-activiteiten en hotelkamer-boekingsmodule was een voltreffer. 

Die heeft heel goed gewerkt, heel veel papier en inkt overbodig gemaakt en een constante bron van informatie 

aan de deelnemers bezorgd qua o.a. timings, locaties en dresscodes, en een vlotte digitale opvolging mogelijk 

gemaakt van de inschrijvingen. 

 

+ het venue hotel Crowne Plaza, en zijn schitterende locatie: de kwaliteit van de kamers; de service; de 

kwaliteit en de afwisseling in de catering, de koffiepauzes, de lunchbreaks; de aanspreekbaarheid en flexibiliteit 

van het eventteam; de professionaliteit op elk ogenblik op elk vlak. 

 



+ de Flanders Fields Day heeft letterlijk een onuitwisbare indruk gemaakt; we hebben onze Australische 

Broeders en Zusters daar een onzeglijk plezier mee gedaan. Deze erg beklijvende dag was tot in de puntjes 

georganiseerd, met militaire precisie.  

  

Voor mezelf wou ik één puntje aanhalen: de nauwelijks opkomst voor de Ecclesiastical Council. Onze Broeders 

en Zusters van Prioratus Flandriae hadden geen moeite gespaard om een mooie, boeiende dag in het prachtige 

Grootseminarie van Brugge te organiseren. De zeer beperkte aanwezigheid van onze clerus in de ruimste zin 

is een bevestiging van een heikel punt dat ook in de workshop over het Pro Fide en onze Clerus meermaals 

werd aangehaald door alle Prioraten: de constante overbevraging van onze Clerus. Eén van de 

aandachtspunten tijdens de workshop aangaande het Pro Fide was het gegeven én werkpunt dat wij er ook 

moeten zijn voor onze priesters en diakens voor bemoediging en ondersteuning in hun overdrukke leven. Maar 

dit is slechts één klein kritisch overweginkje waar de goede intenties niet het gewenste resultaat hebben 

bereikt. 

 

De conclusie van het SC24Bruges-weekend blijft dat onze allerbeste mensen zich spontaan hebben 

aangediend om, gedurende 14 maanden aan voorbereiding én een hele week ter plekke, het beste van hun 

kunnen te realiseren en maximaal alle mogelijkheden te benutten in hun omgeving en invloedssfeer om er 

voor onze Broeders en Zusters van over de hele OSJ-wereld een on-ver-ge-te-lijk weekend van te maken op 

onvergetelijke locaties, met een zeer vlot verloop, een goedwerkende website, een Pro Fide goed 

onderbouwde werking, een warme en efficiënte helpdesk, en alles prima (be)geleid, technisch en anderszins.  

Een welgemeend dankjewel aan al onze titanen namens onze gasten en namens mezelf. De lange, staande 

ovatie door onze gasten op The Banquet was dan ook aan hen allen gericht! Nogmaals een welgemeend 

chapeau aan alle actoren! 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



FAITH, BEAUTY and 
SYNODALITY 
Study Assembly 24 
ELF 
Josian Caproens 

Otheo berichtte al over de 2024 Study Assembly van het Europees Lekenforum (ELF) http://europ-forum.org/ die 
plaatsvond in Rome van 13 tot 16 juni en waaraan ook een mooie delegatie vanuit België, (CIL en IPB) deelnam. 
'Werken met kunst was een verrassende insteek om synodaal op weg te gaan. Zeker inspirerend voor onze IPB-
werking!'  
 
De Nederlandse vertaling van de officiële verklaring van de Study Assembly: 

 

Tijdens lezingen, workshops en een excursie naar de National Gallery of Modern Art hebben we ervaren hoe het 
is om te luisteren naar de opvattingen en meningen van anderen en hoe we inhoud en aantrekkingskracht 
kunnen zien en vinden in kunstwerken, zoals schilderijen en foto's. 
 
We realiseerden ons dat wij, katholieken, de ontmoeting met kunstwerken zelden gebruiken als meer dan louter 
illustratie. We ontdekten dat we door de interactie met kunstwerken als groep we de werkelijkheid opnieuw 
kunnen zien, de “tekenen van de tijd” kunnen opmerken en onze dialoog met de wereld kunnen verdiepen. 
 
Naar elkaar luisteren en elkaar respecteren zĳn ook de eerste stappen naar synodaliteit. Het introduceren en 
ervaren van synodaliteit als de manier om als christenen samen te leven, samen te werken en beslissingen voor 
te bereiden en te nemen, leidt tot een bijzondere relatie, een relationele en familiale kerk.  
 
We zĳn gesterkt door het samenkomen uit verschillende landen, het luisteren en samenwerken en het leren van 
elkaar. Zo zĳn we gemotiveerd om terug te keren naar ons regionale en lokale niveau om met meer inzet en 
betrokkenheid onze rol als leken in de Kerk en de samenleving op te nemen.  
 
Wij zijn van mening dat op het gebied van kunst en synodaliteit meer vorming moet worden aangeboden aan en 
gerealiseerd door katholieken – leken, religieuzen en gewijde gelovigen. 
 

  
Ein 
Sommernachtstraum, 
Felix Mendelssohn-
Bartholdy 

https://www.youtube.com/watch?v=nfhaD7nZ3-0 
 

http://europ-forum.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nfhaD7nZ3-0


 

 
  
De zomers 
uit: Au! de rozen 
bloeien. 
Sonnetten van 
bedreigd geluk. 
Kees Stip 
 

Klaprozen, korenbloemen, barstenvolle 
goudgele aren streelden mijn gezicht. 
Groengouden vliegen zoemden een gedicht. 
Rood liet het ooft de appelwangen bollen. 
 
Zomernachtdonker is gesmolten licht. 
Niet bang zijn voor kabouters en voor trollen. 
Ze komen 's nachts het grasveld voor je rollen. 
Alleen een dom kind houdt zijn ogen dicht. 
 
Zullen wij dit soort zomers nooit meer zien? 
Ging dan het paradijs voorgoed verloren 
omdat wij aan de wereld toebehoren? 
Huil niet, huil niet, de hemel zal misschien 
een zolder in een huis zijn zonder zorgen. 
Daar hebben ze die zomers opgeborgen. 
 

  
  



Vier seizoenen 
Vivaldi 
Janine Jansen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zzE-kVadtNw 
 

 EEN MOOIE DEUGDDOENDE EN RUSTGEVENDE ZOMER ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zzE-kVadtNw

