
Orde van Sint -Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders
Grootprioraat van de Benelux

Prioraat van de Lage Landen
Commanderij Slype – Caestre

Excellenties,
Waarde broeders en zusters,

Graag nodig ik U, mede namens Prior Marc Vanderstraeten, KJSJ, 
uit op de Ridderwake ter voorbereiding van het Sint-Jansfeest. 

Deze wake, voorgegaan door kapelaan E.H. Kan. Patrick Degrieck, heeft 
plaats op zaterdag 22/06/2024 om 18.30 uur in de abdij Ten Putte.

Tijdens de Ridderwake wordt nader ingegaan op de spiritualiteit en 
het engagement van de Hospitaalridders van Sint-Jan van Jeruzalem. 
Dit engagement wordt gekaderd in zijn eeuwenoude traditie en tevens 
geconcretiseerd naar zijn hedendaagse beleving toe.

Programma :
17.30 uur: mogelijkheid tot bijwonen van de vespers en 
 rozenkrans (tot 18h20). 
vanaf 18.30 uur: ontvangst in de abdij Ten Putte, 
 Abdijstraat 84, 8470 Gistel.
19.00 uur:  bezinning voorgegaan door onze kapelaan, met 
 aansluitend praktische info en repetitie met 
 betrekking tot de investituur.
20.30 uur: avondmaal met koud buffet in de cafetaria 
 van de abdij.

Voor de donaten die op zondag 23 juni 2024 de ridderslag zullen 
ontvangen en hun peters/meters is de aanwezigheid op deze 
ridderwake verplicht.

De ridders en de dames dragen het ordekruis, voor de ridders liefst 
op een donker pak.

Graag bevestiging van uw aan-/afwezigheid aan 
broeder Francis Serruys via francis.serruys@telenet.be 
en dit vóór dinsdag 11 juni 2024. Gelieve eveneens te 
vermelden of u al dan niet aanwezig zal zijn op het koud buffet.

We kijken er naar uit om U allen in dit historisch kader te mogen 
begroeten. Net zoals onze Orde dragen ook de Abdij Ten Putte en 
de religieuze gemeenschap Moeder van Vrede een eeuwenoude 
traditie en een hedendaags engagement. 

Met genegen groeten in Christus en St Jan, 

Geertrui Demeestere, DJSJ,  commandeur Slype- Caestre
_________
Parking:  voor de abdij

De schilderachtige abdij Ten Putte bevindt zich op de plaats waar Godelieve van Gistel in 
1070 vermoord werd in opdracht van haar echtgenoot Bertolf. In 1578 werd de oude abdij 
verwoest door de geuzen. De zusters benedictinessen moesten vluchten en richtten een 
nieuwe abdij op in Brugge. In 1891 keerden een aantal zusters naar Gistel terug en namen 
hun intrek in het nieuwe neogotische klooster, gebouwd o.l.v. J.B. Bethune. 
Tijdens de periode 1952-1959 werd de abdij grondig verbouwd. Momenteel wordt ze 
bewoond door de religieuze gemeenschap Moeder van Vrede.


